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Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Votum 

 

Lied 215: 1,2,4,6,7 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in ’t gebod 

brengt daag´lijks nader ons tot God. 

 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Psalmlezing psalm 47 

 

 

 

 



Lied 213: 1,3,4. 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 

Laat uw heil'ge liefdegloed 

onze koude werken doden 

en versterk in ons de moed 

om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 

voordat wij ten onder gaan, 

op te staan. 

 

Breekt de jongste morgen aan, 

geef, o Opgang uit den hoge, 

dat wij met U opgestaan 

alle leed vergeten mogen, 

doe ons opgaan tot uw feest 

onbevreesd. 

 

Gebed voor de noden in de wereld. 

 

Lied 413: 1,3 

 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Gebed voor de opening van het woord. 

 

Lezing 1: 2 Koningen 2: 1 – 15 

 

 



Lied 315:1,2 
 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 
 

En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

Lezing 2: Handelingen 1: 1 - 11. 

 

Lied: 769: 1,5 en 6  

 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, – 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

Mensen, kom uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 

nieuw wordt alle creatuur. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 

 

Preek 

Orgelspel 



 

Dankgebed, stiltegebed ...Onze Vader... 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 675 
 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 


